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Voorgangers 
Mariska van Beusichem, Hans Boogers en Martin Brederoo  

Muzikale leiding 
Marietrees Broeren 

Muziek 
Koperblazers van muziekvereniging De Bazuin 

Organisatie 
Protestantse Gemeente Utrecht en Sint-Martinusparochie Utrecht 

 

 

Muzikaal intro door de Bazuin 

Stilte 

Opening en welkom door Mariska van Beusichem 

Paasbeurtspraak met teksten door Martin Brederoo en 
publiek dat het refrein ‘Ontwaakt gij die slaapt’ zingt. 

Refrein: zang door publiek 

 

Voorganger: Martin Brederoo 

Wij wachten op licht, maar het blijft donker 
op het licht van de zon, maar wij dolen in duisternis. 
Als blinden tasten wij langs de muur, 
tastend als mensen zonder ogen. 
Wij struikelen op klaarlichte dag, 
in de bloei van ons leven zijn wij als doden. 
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Refrein: zang door publiek 

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 

Voorganger: Martin Brederoo 

Sta op en wordt helder, uw licht is gekomen. 
De glorie van God zal over u lichten. 
Hij is een mantel van licht om u heen. 
Hij zal u noemen: niet-langer-verlaten. 
En ’s nachts zal de maan uw licht niet meer zijn 
want God de Heer zal een licht voor u zijn. 

Refrein: zang door publiek 

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 

Samen zingen lied: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ 

 

2. Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia. 
De schepping is om U verblijd, alleluia. 
De morgen van de eerste dag, alleluia. 
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
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3. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia 
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia. 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia.  

Binnenbrengen van het licht 

Mariska van Beusichem kondigt aan dat het teken van het licht 
door kinderen wordt aangedragen. Tijdens het brengen van de 
fakkels, die op het podium worden geplaatst, wordt het lied 
gezongen ‘Licht, licht, alles wordt licht’. Als de fakkels op het 
podium staan, wordt het lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
gezongen.  

Samen zingen lied: ‘Licht, licht, alles wordt licht’ 

 

Samen zingen lied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 
ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

Bijbellezing: Johannes 20: 1-10 door Martin Brederoo 

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in 
de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de 
steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus 
en naar de andere door Jezus beminde leerling en zei tot hen: “Ze 
hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze 
Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere 
leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar 
die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het 
graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij 
ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij 
het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, 
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de 
zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere 
plaats. Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het 
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graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde, want zij 
hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij 
namelijk uit de doden moest opstaan. Daarop keerden de 
leerlingen naar huis terug. 

Samen zingen lied: ‘Christus, onze Heer, verrees’ 

 

2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja 
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja 
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja 
Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

3. Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja  
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja  
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 
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Woorden ter overweging door Hans Boogers 

Samen zingen lied: De steppe zal bloeien 
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2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen  
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 

3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

Gebeden door Mariska van Beusichem en samen zingen 
acclamatie van ‘hallelujah, hallelujah’ 
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Samen zingen lied: ‘Tienduizend redenen’ 

 

 

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Refrein 
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3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Refrein 

Verheerlijk Zijn heilige naam 

Verheerlijk Zijn heilige naam  

Paasgroet door Hans Boogers 

Samen zingen lied: ‘Daar juicht een toon daar klinkt een stem’ 

 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke held. 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan. 
Wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
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Paaszegen door Martin Brederoo 

Samen zingen lied: ‘U zij de glorie’ 

 

2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot: 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Luiden van de Domklokken 
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U bent van harte uitgenodigd voor het gezamenlijk ontbijt in de 
Domkerk. 

Mocht u liever naar huis gaan: we wensen u een gezegend 
Pasen. 

 

Om bij te dragen in de kosten van de 
Paasjubel wordt uw financiële bijdrage 
op prijs gesteld.  

U kunt uw gift overmaken via deze QR-
code, die u kunt scannen met de 
camera van uw mobiele telefoon. 

Hartelijk dank en tot volgend jaar! 


